
Deze verwerking hoort bij de dankdagkalender 2024
Thema: 7 dagen in de wijngaard

Overvloed
Zondag

 Lezen
Numeri 13:16-33

 Uitleg
Daar komen ze, ze 
komen eraan! Door 
het kamp van de 
Israëlieten klinkt 
het: de verspieders 
zijn terug! En kijk 
eens wat ze bij zich 
hebben: Granaatappels, vijgen en een enorm grote tros druiven, die 

ze met twee mannen moeten tillen. Wat een overvloed! De mannen 

gaan vertellen, ze zijn er vol van: Er is nog veel meer, het land 

vloeit over van melk en honing. Er is zoveel om de Heere voor te 

danken! Maar al snel daarna slaat de stemming om. Tien verspieders 

zijn bang geworden voor de grote reuzen die er ook in het land 

wonen. Alleen Jozua en Kaleb blijven het geloven: De Heere zal ons 

in dat land brengen en Hij zal het aan ons geven. 

Ook wij – zondige mensen - ontvangen veel zegeningen van de 

Heere. Waarom? Opdat we de Heere dankbaar zullen zijn, op Hem 

zullen vertrouwen en Hem bidden om de vervulling van de belofte 

om het hemelse Kanaän binnen te mogen gaan.

 Zingen
• Psalm 107:19
• Psalm 81:12
• Dank U voor deze nieuwe morgen

 Danken
Voor eten en drinken in overvloed. 

  Doen
Maak de puzzel. Begin bij het eerste blokje en zet daarna de juiste 

puzzelstukjes erachter. Welke zin lees je?

  Doen
• Lees vers 2. Wat heeft God aan de wijngaard gedaan? Kleur die 

plaatjes in.
• Lees vers 5 en 6. Wat is het oordeel van God over de wijngaard?

• Zet een kruis door wat er niet meer zal zijn.

 Weetje
Het beloofde land staat symbool voor de zegeningen

die de Heere ons ook elke dag geeft.  

  Doen
Maak een dankdagboek. 

• Schrijf iets op waar je dankbaar voor bent. Een mooie 

zonsondergang, een vriendelijk glimlach of een lekker stuk fruit.

• Maak er een tekening bij.

• Deel het met iemand.

• Lees nog eens terug, wat je allemaal hebt opgeschreven.

• Dank de Heere voor alles!

DankdAgkalEnder vooR de danKdagwEek 
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Zegen 
Dinsdag

 Lezen
Deuteronomium 8

 Uitleg
Zien jullie hoe het water door de beek stroomt? En kijk eens naar 

het groene gras? Zie je die prachtige wijnstok vol vruchten? Alles 

groeit en bloeit. Wat een prachtig land is het beloofde land!

Mozes vertelt hoe goed de Heere voor hen zorgt. Ze hebben 

overvloed! Wat een zegen, en dat onverdiend. Mozes roept het volk 

op om de Heere daarvoor te danken. 

De Heere geeft ons alles. Elke druppel water die we drinken, elke 

vrucht die we eten. Zullen we Hem daar dan niet voor danken? 

Je dankbaarheid aan God laat je ook zien in het houden van Zijn 

geboden. Probeer jij dat? Niet in eigen kracht, maar de Heere wil 

daarvoor kracht geven. 

 Vraag
Hoe dank jij de Heere?

 Zingen
• Psalm 100:1, 2 en 3
• Groot is uw trouw, o Heer’

 Danken en bidden

Voor wat je elke dag van

Hem ontvangt. Bid om
een dankbaar hart. 

Oogst
We denken deze week 

rond dankdag na over de 

wijngaard en de betekenis 

daarvan in de verhalen uit de 

Bijbel. We komen daarbij beelden van 

overvloed en oogst tegen. 

In veel landen waar Woord en Daad werkt, kan dat juist best een 

uitdaging zijn. Genoeg eten van een oogst die groot genoeg is, is 

niet vanzelfsprekend . Gelukkig zijn er ook mooie voorbeelden 

hoe mensen God toch kunnen danken! We nemen jullie mee naar 

Oeganda, een prachtig land in Afrika waar veel imkers, bijenhouders, 

hard werken voor hun inkomen. 

Reis je mee?

 Download 

het lied voor 
dankdag

dagen dagen 
in dein de

Dankdag
Met deze nieuwe dankdagkalender kun je als gezin of klas rond 

dankdag stilstaan bij het thema: 7 dagen in de wijngaard. Iedere dag 

staat er een ander beeld van de wijngaard centraal.Vaak is dit een 

beeld van overvloed en zegen, maar het kan ook een waarschuwing 

zijn of wij in ons leven vrucht dragen voor Hem. Uiteindelijk blikken 

we in de Toekomst: Micha ziet een toekomst vol vrede voor iedereen 

die in Hem gelooft! 

Kinderen leren deze dankdagweek na te denken over overvloed, oogst, 

vrucht dragen en hoe je kan leven in dankbaarheid, tot eer van Hem! 

Dankbaarheid en het delen van zegeningen met je naaste dichtbij en 

ver weg horen bij elkaar. We reizen naar Oeganda en ontmoeten daar 

imkers, die ook druk zijn met goed 

voor hun bijen zorgen, oogsten en de 

opbrengst van hun land. Woord en Daad 

werkt in Oeganda met partners samen 

om mensen op te leiden tot goede 

imkers. De extra opbrengsten die ze 

door de bijenproducten krijgen, maken 

een groot verschil. Er is voldoende te 

eten, er kan een stevig huis gebouwd 

worden en door de inkomsten kunnen 

kinderen naar school. Ook wordt vaak 

een gedeelte gebruikt om te delen met 

buren of met de kerkgemeenschap, hoe 

mooi is dat! Deze imkers en hun gezinnen  

kunnen jouw gift goed gebruiken tijdens 

deze dankdagweek. Spaar je mee?

www.dankdagkalender.nl

Zie je dit icoon?

Elke dag bevat naast 

de Bijbellezing en 

liedsuggesties ook vragen 

voor kinderen, gebedspunten 

en doe opdrachten. Op

www.dankdagkalender.nl

staan achtergrondinformatie, 

uitgebreide projectinformatie 

van Woord en Daad en extra 

(knutsel)opdrachten. Op deze 

site zijn (gratis) meer kalenders 

te bestellen 

en kun je 

de kalender 

downloaden 

als PDF.

DankdAg vooR gewAs en arbEid

Israël
Maandag

 Lezen
Jesaja 5:1-7

 Uitleg
Jesaja zingt een lied over de Heere God, Die een wijngaard heeft op 

een heel vruchtbare plaats. Hij doet er alles aan om een grote en 

heerlijke oogst te krijgen. Maar wat ziet Hij? Slechte en stinkende 

druiven; dat zijn zonden. En nu? 

Die wijngaard is Israël. Hoe groot is de zorg van God voor hen! Maar ze 

luisteren niet en dienen afgoden. De Heere vertelt wat Hij gaat doen. 

De wijngaard zal verwoest worden en verdorren.

Het is een waarschuwing. Kijk eens naar de zorg van de 

Heere voor ons. Van ieder jaar, iedere week, 

elke dag. Ook de aandacht voor jouw 

ziel. En, is er vrucht in jouw leven? Is 

de Heere het niet waard, dat we tegen 

de zonde leren strijden en Hem 

liefhebben en dienen? Hij wil dat 

geven.

 Zingen
• Psalm 34:4
• O Vader, Die de landman zijt

• Lied voor dankdag 

 Danken en bidden

Voor Gods zorg aan Zijn volk. Bid 

dat er ook in jouw leven (meer) 

vrucht zal zijn voor Hem.

12 verspiedersnaar2 waren

Kanaän,

gingen
goed.

slecht,

10 waren

Achteraan staan oma Miriam (71),

Irene (15), Brian (10) Apango (12), 

Saviour (13) en opa Eschol (71). 

Vooraan staan Sharon (8)
en de jongste kleindochter.

Vruchten
Wist je dat bijen heel belangrijk 

zijn voor de natuur?Ze zorgen voor 

bestuiving van struiken en bomen met 

vruchten. Zonder die vruchten, krijg je geen zaden 

en zonder zaden komen er geen nieuwe planten. Zonder 

bijen zouden wij dus geen groenten, fruit, noten, chocola 

of koffi e meer hebben. Had jij dat gedacht van zo’n klein 

beestje? Bijzonder toch, dat God dat zo geschapen heeft? 

Laten we heel zuinig zijn op de bijen en de hele schepping! 

Iemand die heel goed weet hoe belangrijk bijen zijn is imker 

Eschol (75) uit Oeganda. Morgen leren we hem beter kennen!

Bekijk alvast wat foto’s van imker Eschol en zijn familie.

Zegen
‘Bijen zijn een zegen voor mij en mijn 

familie!’ Met een grote lach op zijn gezicht 

vertelt imker Eschol ons meer over de 

waarde van bijen voor hem. Hij wijst naar de 

bijenstal achter hem. Een bijenstal is een stuk 

grond met bijenkasten. ‘Wij gebruiken de honing 

om te eten, als medicijn en om te verkopen. Ook onze 

fruitbomen leveren veel meer oogst op door de bestuiving van de 

bijen. Zelfs mijn huis is eigenlijk gebouwd door mijn bijen. Met de 

inkomsten van de honing en andere producten die we van honing 

maken, heb ik dit stevige huis voor mij en mijn gezin kunnen bouwen!’

Spaar jij mee zodat nog veel meer mensen goede imkers kunnen 

worden? Download de bijenspaarkaart op de site!

Danken 

als het tegenzit? 

Download het materiaal 

voor een extra dag over 

Habakuk die zelfs dankt 

als de wijnstok geen 

vrucht draagt.

wijngaardwijngaard

Vraag je vader, moeder, opa, oma, buren, ooms of tantes 

of zij een bijtje willen aankruisen en het geld aan jou 

geven. Heb je ze allemaal afgekruist? Dan heb je €25,- 

gespaard voor dit mooie bijenproject van Woord en Daad. 
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Bijen in Oeganda
www.dankdagkalender.nl

Dankjewel, bezig bijtje!
Deze kaart 

is 25 euro 

waard!

(meer mag natuurlijk altijd)

zondagzondag

Zing mee!Zing mee!

LIEDBLAD
Psalm 107
19. Daar ziet men hen dan zaaien;
De wijngaard wordt geplant.
Zij mogen rijk’lijk maaien
De vruchten van het land;
Daar God Zijn zegen geeft,
En ‘t huis vervult met kind’ren,
En ‘t vee, dat ieder heeft,
Op ‘t veld niet doet vermind’ren.

Psalm 81
12. Opent uwen mond;
Eist van Mij vrijmoedig,
Op mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij ‘t smeekt,
Mild en overvloedig

Dank U voor deze nieuwe morgen 
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.

Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held’re kleuren,
dank U voor muziek.

Dank U dat U in moeilijkheden,
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt.

Dank U dat U hebt willen spreken,
dat U, U hoort een ieders taal.
Dank U dat U het brood wilt breken
met ons allemaal.

Dank U dat ons uw woord bewaarde,
dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.


